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Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida. Phasellus purus. Etiam
sapien. Duis diam urna, iaculis ut, vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl.

Aliquam erat volutpat. Integer fringilla.
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GEEF GELOOF ECHT EEN STEM
Wie de website van de Christen Unie opent, wordt geconfronteerd met een lieflijk aandoende poster
(zie de variant daarvan hierboven) onder het thema: Geef geloof een stem.
Dit thema heb ik voor deze column, gelet op de positiekeuzes van de CU, gemeend enigszins te
mogen/moeten aanpassen: Geef geloof echt een stem.
Voor dit toe te lichten een vraag bij het door de CU gekozen thema:

Wat bedoelt de CU nou precies met het door haar gekozen thema, noem het een slogan, te zeggen?
Wil ze ermee aangeven dat zij als partij een stem aan geloven wil geven in en door haar politieke
optreden en het zich aan het volk en de kiezer presenteren?
Of beoogt ze de kiezer duidelijk te maken dat door op de CU te stemmen jij jouw geloof een stem
geeft? Dit laatste zou dan niet alleen iets suggestiefs in zich bergen - alsof geloof op politiek vlak en-
kel te vinden zou zijn bij en uitgedragen wordt door de CU, maar een dergelijke insteek zou dan zelfs
als aanmatigend zijn aan te merken.
Het lijkt mij van hieruit zondermeer een goede zaak, en zo kom ik tegelijk bij het toelichten van mijn
aapassen van de door de CU gekozen slogan, het ‘stem geven aan geloven’ nader te duiden, ik doe
dat door ten aanzien van geloven als stelling aan te voeren dat:

Een andere stem dan die van Gods geboden en Woord
kent en erkent het geloof niet.

Immers:

geloof leeft en spreekt enkel na wat Jezus - het levende
Woord - heeft geboden, gezegd én geleefd.
Jezus is het die zegt:

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die
Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door
mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem
openbaren (Joh. 14:21).

COLUMN



www.bijbels-perspectief.nl

Onder verantwoordelijkheid van Bijbels perspectief
Neem gerust contact met ons op n.a.v. deze column via info@bijbels-perspectief.nl en u ontvangt gegarandeerd antwoord.

www.example.com

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie
eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac
lorem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Suspendisse

pot
en
ti.
Sed

NULLA VESTIBULUM

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et,
convallis quis, augue. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Proin aliquam, leo at luctus
tempus, eros lectus eleifend massa, quis
sollicitudin erat magna non leo. Vestibulum vel
metus. Donec sagittis velit vel augue. Fusce in
nisl vitae massa venenatis rhoncus. Praesent.

Even verder zegt Jezus aansluitend:

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem ko-
men en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn
woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, die Mij gezonden heeft (Joh.
14:23,24).

Geeft de CU, onder leiding van Mirjam Bikker, het geloof dan echt die stem?
Of treedt zij in het voetspoor van een Slob en Segers, dat wil zeggen: een zelf in-
vullen van het ‘een stem geven aan geloof’…
Voor de heren Slob en Segers bleek dat concreet niets minder in te houden dan
een zich niet zonder meer door Gods geboden en Woord laten gezeggen!
Voorbeelden?

Kijk alleen naar de flirt van de heren Slob en Segers met D66 als het gaat om paarse vrijdag en het
hijsen van de regenboogvlag.
Leg dit ‘stem geven aan geloof’ van de heren (en van uiteindelijk heel de CU (en haar aanhang?))
eens naast Gods geboden en Woord en neem dan met name eens een Bijbelgedeelte als Romeinen
1:18 e.v. en wat God daar zegt met betrekking tot deze zaak. Maar ach, de heren Slob en Segers
(de CU (en haar aanhang?)) stemden blijkbaar in met de uitspraak van de vrijgemaakte Kamper
hoogleraar die, met bijkans bijval, geciteerd werd door de nieuwe hoofdredacteur van het RD: wij we-
ten meer dan Paulus  -  een variant op de uitspraak van eertijds - lees: lang geleden -  prof. Rothui-
zen, die het ‘waagde’ te stellen: wij weten het beter dan Paulus. Vallen de uitspraken van deze
hoogleraren onder de Bijbelse noemer ‘stem geven aan geloof’?

Nog twee voorbeelden:

1.  Neem allereerst het regeerakkoord en de daarbij aan de orde gekomen kwestie
van de ‘aanpassing van de embryowet aan de nieuwe stand van zaken in de weten-
schap’. Een kwestie waarbij het gaat om nota bene het kweken van embryo’s voor
ondermeer wetenschappelijk onderzoek e.d.
Wie is niet vertrouwd met de positiekeuze daar en toen van het CU in deze. Toch
allesbehalve een keuze die serieus te vatten is onder ‘stem geven aan het geloof’.
(Graag verwijs ik naar een uitzending te vinden op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eA3zSsoR4TQ, een uitzending van blckbx today van 24 februari
j.l.). Sowieso moet gesteld worden, dat de CU aan deze neo-nazistische kwestie indirect ruimte heeft
gegeven door niet direct te kiezen voor Gods geboden en Woord in deze.

2. Noemen we vervolgens de zaak van ‘de Europese digitale identiteit’. Bekend mag/moet inmiddels
bij iedere burger zijn, dat de tweede kamer zich hier duidelijk en eenduidig tegen heeft uitgesproken.
Echter de D66 staatssecretaris Van Huffelen negeert de uitgesproken beslissing van de Kamer en

stemt tegen de wil van deze Kamer toch in met de Europese digitale
identiteit (vgl. https://www. europa-nu.nl/id/vlyqeuxewyrz/nieuws/
van_huffelen_negeert_motie_over_digitale?ctx=vh6ukzb3nnt0). Wie
zich in de materie van de digitale
identiteit verdiept (heeft verdiept),
weet dat dit een bedreiging van de
persoonlijke integriteit en vrijheid is

en, geplaatst binnen het kader van de eerdere coronaproblematiek
en de WEF-ideologie, past in het streven naar de Great Reset
/New World Order, ofwel het legt de rode loper uit voor de anti-
christ. Hoewel zeker de leden (en aanhang) van ondermeer D66

https://www.youtube.com/watch?v=eA3zSsoR4TQ
https://www.europa-nu.nl/id/vlyqeuxewyrz/nieuws/van_huffelen_negeert_motie_over_digitale?ctx=vh6ukzb3nnt0
https://www.europa-nu.nl/id/vlyqeuxewyrz/nieuws/van_huffelen_negeert_motie_over_digitale?ctx=vh6ukzb3nnt0
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Aliquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris
ac nunc luctus ornare. Phasellus enim augue,
rutrum tempus, blandit in, vehicula eu, neque.
Sed consequat nunc. Proin metus. Duis at mi non
tellus malesuada tincidunt. Cras in neque. Sed
lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur
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ligula,
faucib
us at,

mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis

IN EGET SAPIEN VITAE MASSA RHONCUSdergelijke gedachten als gevaarlijk beschrijven en als horend onder de noemer ‘complottheorie’, blijkt
voor wie ‘geloof zijn stem geeft’ dat de Bijbel op dit punt uitermate duidelijk is en we geconfronteerd
worden/zijn met het eindtijdscenario - het streven naar de
New World Order is de opmaat naar de regering van de anti-
christ. Zeker van een partij die ‘claimt’ voor geloof te staan,
dat tenminste suggereert, zou je mogen verwachten dat deze
partij zou hebben ingestemd met de motie van het lid Leijten
en niet, zoals ze wel gedaan heeft, daartegen stemt…

Wanneer het kamerlid Olaf Ephraim tegen Van Huffelen (van-
wege haar ondemocratisch handelen) een motie van afkeur
indient, wordt deze ‘dankzij’ de coalitiepartijen - dus ook de CU! - en de PvdA&GroenLinks verwor-
pen… Dus nogmaals legt de CU de rode loper voor de antichrist uit! Over ‘stem geven aan geloof’
gesproken!

Wanneer we met name de genoemde voorbeelden nemen, dan moet geconstateerd worden, dat het
de CU in elk geval het nodige aan geestelijk onderscheidingsvermogen
ontbreekt. Het heeft er meer dan de schijn van dat de partij niet door
Gods geboden en Woord gedreven wordt, maar door een ordinaire
hang naar het pluche. De drijfveer schijnbaar ook van Mirjam Bikker in
navolging van de heren Slob en Segers.

En dat brengt bij, maar bovenal tot!, de aanpassing van de slogan:

Geef geloof echt een stem.

Hoewel het ten tijde van mijn predikantschap not done was een politiek advies te geven, meen ik dat
het, gelet op het huidige tijdsgewricht wel degelijk nodig is.
Geloof echt een stem geven, is:

kies vanuit en op basis van de liefde tot Christus,
dus in gehoorzaamheid én aan zijn geboden én zijn Woord met geloof

en dat betekent:
stem dit keer geen CU!

Aan de CU (+ aanhang) kan alleen maar gezegd worden: bekeer je van je dwaalwegen en kies voor
geloof, dat is: Gods gebod en zijn Woord, dat is: het liefhebben van Jezus Christus.

Drs. J.G. Hoekstra
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